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Welkom

Lied 23 C: 1,2,3

Bemoediging en groet

Lied 23 C: 4,5

Kyriëgebed

Lied 315: 1,2

Lezing uit het Tweede Testament: Matt. 11: 28-30 NBV21

Lied 993: 1,2,4,6,7

Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 112 NBV21

Lied 858

Overdenking

Lied van het kerkasiel (mel. Ld. 243)

Een kerk als hof, als welkom thuis,
waar liefde heerst, volharding huist;
een mens alleen, geen kind gemist
als geestkracht doorslaggevend is.

Dichtbij en ver, van overal
staan mensen op, om ‘t diepe dal
van onrecht hoopvol te weerstaan,
echt samenleven aan te gaan.

De kind’ren van de rekening,
zij leven in een mengeling
van vragen “Mag ik hier wel zijn?
Is mens’lijkheid hier echt of schijn?”

Een veilig thuis, een morgen lacht
wanneer vanuit de Geest gedacht
jij, nieuwe naaste, warm omarmt,
zo grenzeloos vanuit het hart.

Zo krachtig, kwetsbaar en zo waar
groeit trouw en liefde aan elkaar
dit antwoord mens’lijk, frank en vrij,
want God voor allen, jou en mij!



Collecte

Gebeden (voorbeden, stil gebed en het Onze Vader-gebed (uit de NBV21):

Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Lied 793: 1,3

Zegen


